Interactieve opzet Startzondag 7 september 2025 in De Hoeksteen/ PGLO
Jaarthema: KIJK! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.

9:30 uur Inloop met koffie en thee;
Inbreng van cake en koek

10:00 uur Begin eredienst
Welkom - ouderling van dienst
zingen: Lied 360: 1, 2 en 3 “"Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer”
korte intro thema - Sita
liturgische schikking
lied: “Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen”
uitleg deelprogramma’s - Lies

10:15 uur 3 deelprogramma’s, kies er één:

1. Fotospel: Zoek 1 of 2 mensen van een andere generatie, ga in
groepjes van 2 of 3 met elkaar op stap in of buiten het
kerkgebouw, en maak een foto van het werk van Gods Geest.

2. In de kerkzaal: Onder leiding van ds. Wim en Niek Schuringa
(zie pagina twee)

3. Kinderprogramma voor kinderen t/m groep 6 o.l.v. team
Kinderdienst. Kinderen van groep 7 en 8 vragen we mee te doen
aan de foto-opdracht.

10:45 uur Allemaal terug in de kerkzaal

- Sita: Kinderen laten zien wat ze gemaakt hebben

- Zingen lied 700:
“Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest

- Lies: Selectie van foto’s wordt getoond op de beamer (van de
eerste groepjes die terugkomen)

- Lies: Gebeden

- Sita: vraagt kort aandacht voor de mensen van V&T

- Aandacht voor de collecte (graag met voorspel op het orgel van

slotlied)
- Slotlied: lied 675 “Geest van hierboven”
- Sita: zegen

11:00 uur Koffie/ thee met iets lekkers

Medewerkers aan de Startzondag:
- Het kostersteam
- Beamteam ivm. de foto-opdracht
- Gerrit v.d. Zee = ouderling van dienst
- Klaas Reinders = derde ambtsdrager
- André de Jong = diaken van dienst
- Lianda Vening = lector
- Niek Schuringa = organist.
- Team Kinderdienst
- Ds. Wim van de Griend (programma kerkzaal), Lies Rinsma en ds. Sita Hofstra
(liturgie)



Startzondag 2025 KIJK! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.
Aandeel aan de dienst door Wim
10:15 uur deelprogramma 2: in de kerkzaal:

e Bijbellezing: Romeinen 12: 1 en 2 (BGT) door Lianda Vening

“Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf
als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen.
Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God
te vereren.

Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want
God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en
volmaakt is, en waar God blij mee is.”

e Praatje dat raakt: "Als Gods Geest (in de kerk) waait, dan........ 217
e 1 Petrus 4: 10 en 11 (BGT) door Lianda Vening

"Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen.

Want Hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet
gebruiken.

Als je spreekt, spreek dan woorden van God.

En als je mensen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft.

Zo krijgt God op allerlei manieren eer.

Want dankzij Jezus Christus kunnen jullie doen wat God wil.

Alle eer en macht aan Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen."

e Gesprekjes met elkaar over “Kijk eens, wat goed!”
Wanneer heb jij Gods Geest (in de kerk) zien waaien?
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e We oefenen lied 700: 1, 2 en 3 (NLB) “Als de wind die waait met viagen ...
onder leiding van Niek.

@Beamteam: graag deze coupletten alle drie met notenbalken op de beamer!

10:45 uur: Allemaal terug in de kerkzaal



