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oo aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Wim Van der Griend
Organist: Aldert Hazanberg

- Welkom en afkondigingen

- AANVANGSLIED: Opwekking 642, De Rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

en Hij zegt: "ontmoet mij hier".

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

- Stil gebed, bemoediging en groet.

VG: Onze hulp is de Naam van Israéls God
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

VG: God, u bent het die ons hier verzameld hebt.
Allen: U bent het die in ons midden aan het woord wilt komen.

VG: Stem ons dan af op uw stem, hier in dit uur.
Allen: Amen



VG: Vrede met ul
Allen: Vrede ook met u!

- Aanvangstekst: 1 Johannes 5: 14 (NBV’'21)

14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons
luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

- ‘Zangen van zoeken en zien’ 102 vers 1 en 2,
op de melodie van Gezang 487 (LvK)
‘de Heer heeft mij gezien en onverwacht..’

1. Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem versteend uit het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.

2. Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

- We bidden om ontferming

- We zingen: ‘Zangen van zoeken en zien’ 102 vers 3,
op de melodie van Gezang 487 (LvK)
‘de Heer heeft mij gezien en onverwacht..”
Melodie: “"Welk een vriend is onze Jezus...”

3. Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niets te moeten,
dank voor de woorden van het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

- We bidden om de Heilige Geest.

- Kinderkerk (lied en praatje)
We zingen het kinderlied: Vertrouw maar op God
https://youtu.be/gNiNHe cZ60?feature=shared

- We horen het Evangelie: Mattheus 6: 5 - 18 (NBV'21).

> En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge
en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij
hebben hun loon al ontvangen. ® Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis,
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het
verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

/7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die
denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen
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niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het Hem
vragen. ° Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10 [aat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11 Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12 Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

13 En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.

14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook
jullie vergeven. > Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je
misstappen evenmin vergeven.

16 Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere
gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het
vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 7 Maar als jullie
vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18 zodat niemand ziet dat je
aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in
het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

- We zingen: Lied 316: 4 (NLB).

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak véoér u ligt de weg ten leven.

- De preek: Gebedsdrempels
- We zingen: Opwekking 123 Groot is Uw trouw o Heer.

1. Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu

Refrein

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer

Aan mij betoond



Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag

Blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Refrein

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer

Aan mij betoond

- We danken en bidden, stil gebed en Onze Vader.
Stil gebed... Onze Vader....

- Dia toelichting op de collecten
Intussen luisteren we naar “Geen plek U niet bent” Sela
https://www.youtube.com/watch?v=ib5iCUZrPgM

- Slotzang: Lied 423: 1, 2 en 3 (NLB)

1.

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht véér hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

- Gezongen 3x "Amen”



