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Orde van dienst zondag 15 december 2024, 3e Advent 
aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen  

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Zondag “Gaudete” = “Verheugt u!” 

Muzikale medewerking Muziekgroep Oldebert 
 

 

- Welkom en mededelingen 
 

- Eerste lied: Psalm 85: 1 en 3 “Gij waart goedgunstig voor uw land, o 
Heer” 

 

1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 

- Stil gebed 

- Bemoediging 
 V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 V: die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
 G: Die niet loslaat wat hij begonnen is 

- Groet 
  V: De Heer zij met u 

 G: Ook met u zij de Heer. 

- Kyriëgebed, elke bede besloten met gezongen “Heer ontferm U” 
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- Zingen: Lied 462: 1, 2, 4 en 6 “Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit 
bevrijding zijn” 
 

1. Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
 

2. Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 

4. Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 

6. Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

- Toelichting op de liturgische schikking  

- Aansteken van de 3e Adventskaars (kind) 

- Tekst bij de kaars (kind): 
Drie kaarsen helpen hopen 
dat de Heer dichtbij zal komen. 
Als je goede dingen doet 
komt de Heer je tegemoet. 

- Twee wandelaars komen al pratend naar voren 

- Voorganger: Inleiding op het verhaal 

- Kindermoment 

- Zingen: Projectlied (op de wijze van ‘Nu daagt het in het Oosten’, liedboek 
444) 

1.  Wij hopen op een teken 
van liefde en geloof. 
Wie zal ons laten weten 
wat God aan ons belooft? 
 
Derde advent:  
Als mensen samen delen 
en eerlijk zijn en goed, 
zal iedereen beleven 
wat God voor mensen doet. 

- De kinderen gaan naar de kinderdienst 
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- Lezing: Psalm 85 (NBV) 
1Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. 
 

2 U bent uw land genadig geweest, HEER, 
u keerde het lot van Jakob ten goede, 
3 nam de schuld van uw volk weg 
en bedekte al zijn zonden. sela 
4 U bedwong uw woede 
en wendde u af van uw brandende toorn. 
5 God, onze helper, keer tot ons terug, 
onderdruk uw afschuw van ons. 
6 Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, 
verbolgen zijn van geslacht op geslacht? 
7 Breng ons weer tot leven, 
dan zullen wij ons in u verheugen. 
8 Toon ons uw trouw, HEER, 
en geef ons uw hulp. 
9 Ik wil horen wat God ons zegt. 
De HEER spreekt woorden van vrede 
tegen zijn volk, zijn getrouwen. 
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! 
10 Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: 
zijn glorie komt wonen in ons land, 
11 trouw en waarheid omhelzen elkaar, 
recht en vrede begroeten elkaar met een kus, 
12 uit de aarde bloeit de waarheid op, 
het recht ziet uit de hemel toe. 
13 De HEER geeft al het goede: 
ons land zal vruchten geven. 

- Zingen: Lied 450 “Verblijd u in de Heer te allen tijd” 
 
1. Verblijd u in de Heer te allen tijd, 

dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u, 
verblijd u, want de Heer is zeer nabij, 
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.  
 

2. Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer, 
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
want Hij brengt in uw ballingschap een keer, 
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 
 

3. Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 
gaat alle redelijk verstand te boven. 
Hij die uw harten in zijn hoede heeft 
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.  

- Lezing: Lucas 3: 7-18 (NBV) 

7 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten 
dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het 
komende oordeel? 8 Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg 
niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit 
deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van 
de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het 
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vuur geworpen.’ 

10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Wie 
twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft 
moet hetzelfde doen.’ 12 Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die 
vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13 Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet 
meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14 Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, 
wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook 
niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ 

15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de 
messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er 
komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen 
van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met 
vuur; 17 hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij 
bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 

18 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het 
goede nieuws. 

 
- Zingen: Lied 456B : 1, 3, 4 en 8 “Kwam van Godswege” 

 
1. Kwam van Godswege 

een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen, 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege, 
Johannes was zijn naam. 
 

3.  Doper, wat liep je 
in kemelharen pij, 
als een profeet, wat riep je 
daar in die woestenij? 
Doper, wat riep je 
daar in die woestenij? 
 

4. ‘Dat wij omkeren, 
verlaten ons domein, 
beleven ’t woord des Heren 
en niet weerbarstig zijn. 
Dat wij omkeren 
en niet weerbarstig zijn.’ 
 

8. Volk uitverkoren 
om in het licht te staan, 
een kind wordt u geboren, 
Messias is zijn naam. 
Kind ons geboren, 
jouw licht zal met ons gaan. 
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- Overdenking 
 
- Muziek van Muziekgroep Oldebert 

 
- Zingen: Lied 445: 1, 2 en 4 “De nacht is haast ten einde” 

 
1. De nacht is haast ten einde, 

de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldere morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
 

7. Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 
Hij die de engelen dienen 
die eeuwen is verwacht, 
is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 
nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 
 

4. God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 
 

- Aandacht voor de collecte 
 
- Gebeden 

 
- Slotlied: Lied 438: 1, 2 en 4 “God lof! Nu is gekomen Gods aangename 

tijd” 
 

1. God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
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2. Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om nederig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 

 
4. Gij armen en verdrukten, 

wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, – 
houd moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 
met liederen zonder tal! 
 

- Zegen met gezongen amen 


