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Orde van dienst Startzondag 6 oktober 2024 
aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen 
Voorganger: ds. W van de Griend,  

ds. Sita Hofstra en Lies Rinsma en Anja Bakker 
Thema is: ‘Als nieuw’, leven in het licht van Gods Rijk 

Organist: Freek Reitsema 
   

 
- Welkom en mededelingen 

 

- Zingen: Lied 283: 1, 2 en 5 (NLB) “In de veelheid van geluiden” 
 

1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 

2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

- Bemoediging en Groet 

- Intermezzo door de TGP 

- Kort inleiding door ds. Wim 

- Ds. Wim: Kindernevendienst en lied met de kinderen 

- Zingen met de kinderen: “Familie” zingen we met youtube mee. 
https://www.youtube.com/watch?v=mwqn8AyWtE8 

 

 Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen 
om elkaar geven, 
 

en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
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En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

- Ds. Wim geeft toelichting bij gezongen gebed:  
Zingend bidden we Lied 295 (NLB) “Wek Uw kracht en kom ons bevrijden” 

 
0. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

1. Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 

2. Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
 

3. Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

4. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 

- Ds. Sita leidt de lezing uit Matt. 20: 1 – 15 in als biblioloog  
 
1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het 
ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij 
met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij 
hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij 
anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook tegen hen: “Gaan 
jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5 En ze 
gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later 
weer, en handelde als tevoren.  6 Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op 
weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom 
staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand heeft ons ingehuurd,” 
antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de 
avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep 
de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en 
eindig met de eersten.” 9 En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen 
naar voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren 
gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar 
ook zij kregen ieder die ene denarie. 11 Toen ze het geld hadden aangenomen, 
gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur 
gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de 
brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij antwoordde een van hen: 
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“Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het 
loon van één denarie? 14 Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten 
hetzelfde geven als aan jou. 15 Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben 
je jaloers omdat ik goed ben?” 

 

- Zingen: Lied: 1001: 1, 2 en 3 (NLB) “De wijze voorden en het groot vertoon” 
 

1. De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
 

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 

3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 
 

- Ds. Wim: een één keer vandaag…. 
 

- Lied 912 alle verzen (NLB) “Neem mijn leven….” in Wisselzang, 
    

 allen 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
 toegewijd zijn aan uw eer. 
 Maak mijn uren en mijn tijd 
 tot uw lof en dienst bereid. 
 

vrouwen 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
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mannen 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

 

vrouwen 
4. Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

 

mannen 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 

 

allen 
6. Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed door Anja en Lies.  
Gezamenlijk gezongen “Onze Vader” 
https://www.youtube.com/watch?v=lKw_oAudVMg = lied 1006 
 

1. Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 



5  

Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen.. 
 

- Collecte 
 

- Zingen: Lied 418: 1 en 2 (NLB)”God, schenk ons de kracht…” 
 

1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 

2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

- Zegen door de beide predikanten 
 

- Als ‘amen’ zingen we Lied 418: 3 (NLB) “Vrede, vrede laat Gij….” 
 

3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 


