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Orde van dienst zondag 7 juli 2024 
aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen 

Voorganger: ds. Sita Hofstra  
Organist: Aldert Hazenberg 

 Thema: “Wie is je gids?” 

 
Vier groep-achters maken de overstap van kinderdienst naar Rocks; 
Een twaalftal jongeren gaan deze zomer als World Servants op pad. 
 
- Jasmijn en Eva steken de Paaskaars aan 

 
- Welkom en mededelingen 

 
- Zingen: Lied 276: 1 en 2 “Zomaar een dak boven wat hoofden” 

 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 

 
2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

- Bemoediging en groet 
 

- Inleiding op de dienst 
 

- PP met de overstapkinderen, daarin het lied: “Ik wens jou” – Trinity 
 

- de kinderen gaan naar de kinderdienst 
 

- Gebed 
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- Zingen: “De rivier”, Opwekking 642 
 

 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 

Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van Uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 

 

Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 

 

(Refrein) 
 

Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

- Verhaal naar Numeri 13 en 14: “De twaalf verspieders” 
 

- Zingen: “Zeg nooit onze wereld is gebroken” (Geroepen om te zingen 112) 
 

1. Zeg nooit: "onze wereld is gebroken 
en de mens tot weinig goeds in staat." 
Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen, 
alles gaat nu eenmaal als het gaat." 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
Stuwt de mensen uit hun slavernij 
Tot zij juichen met tranen in de ogen: 
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 
 

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn 
Dat de mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
Dat een volk daar eenmal weer verzandt. 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
Stuwt de mensen uit hun slavernij 
Tot zij juichen met tranen in de ogen: 
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 
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3.  Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier die ons bevrijdt." 
Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." 
Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
Stuwt de mensen uit hun slavernij 
Tot zij juichen met tranen in de ogen : 
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 
 

4.  Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden." 
Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan.". 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
Stuwt de mensen uit hun slavernij 
Tot zij juichen met tranen in de ogen : 
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 
 

- Uitleg 

- Zingen: Lied: “Wat de toekomst brengen moge”, 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
U geleidt mij aan Uw hand. 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen met mijn vragen; 
Vader, wat U doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

 
2. Heer, ik wil Uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
En ik vraag U: God, waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 

 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als U mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
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4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan mijn Vaders trouwe hand 
loop ik met mijn ogen open_____ 
naar het onbekende land. 
 

- Overstap groep acht-kinderen (kinderen staan op podium, één van de 
ouders achter hen) 
 

- Toespraak leiding Kinderdienst 
- Jitske leest voor: “In het land van licht en donker” 
- Sita spreekt zegen uit 
- Kinderen maken de overstap: stappen letterlijk over de beren op de weg 
- Leiding Rocks vangt de kinderen op en heet hen welkom 

 

- Lied: “God van Licht, wees mijn gids” (Opwekking 807), 
zingen bij de beamer https://www.youtube.com/watch?v=X-9JkKQDopM 
 

- World Servants: Een vertegenwoordiger van elk land vertelt iets over hun 
project. 

 

- Luisteren/ meezingen met beamer: “Toon mijn liefde” 
https://www.youtube.com/watch?v=sb51cBqc9rs 

 
7. Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon, 

staan bij de levensbron / de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn. 

 

8. Zij zullen vruchten dragen / voor ’s Heren heiligdom 
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven. 

 

- Voorstellen en zegen 
Dan stelt elke jongere zich kort voor: naam, en naar welk land je gaat. 
Dan vraagt Sita een kring te vormen, Sita sluit aan in de kring en geeft de zegen 
aan de groep. 
 

- Zingen: “De kracht van uw liefde” (Opwekking 488) 

https://www.youtube.com/watch?v=nS4wJwUYEVo 

 

- Gebeden 
   

- Collectemoment 
 

- Zegen, beantwoord met: Zingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn” 
(liedboek 416) 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


