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 Orde van dienst zondag 1 september 2024        

 aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen  
 Voorganger: Ds. Wim van de Griend 

      Organist: Irma Wildeboer 

 
- Welkom en mededelingen 

- Aanvangslied:  Opwekking 354: “Glorie aan God” 
 
Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 

 

Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 

 

Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid 
gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 

 

Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar 
zal Hij zijn, 
over zonde, 
dood en pijn. 
Heel het rijk 
der duisternis, 
weet wie Jezus 
Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 

 

Kondigt het aan, 
door de kracht 
van zijn naam: 
Heel de aard' 
wordt vervuld 
van zijn glorie! 
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Satan, hij beeft, 
want hij weet: 
Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 
het Lam troont 
voor eeuwig! 

 

Jezus is Heer, 
Redder en Heer! 
Overwinnaar 
zal Hij zijn, 
over zonde, 
dood en pijn. 
Heel het rijk 
der duisternis, 
weet wie Jezus 
Christus is: 
Hij is de hoogste 
Heer! 

 

Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 

 

Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij 
alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde 
voor God, 
lof, aanbidding: 

 

Waardig het Lam, 
waardig het Lam! 
Overwinnaar 
zal Hij zijn, 
over zonde, 
dood en pijn. 
Heel het rijk 
der duisternis, 
weet wie Jezus 
Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
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Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 

- Stil gebed, bemoediging en groet 
 

- Gebed bij de opening van de Schrift 
 

- Aanvangstekst: Lukas 24: 36 - 38 
36 Terwijl de leerlingen met elkaar aan het praten waren, stond Jezus plotseling 
bij hen. Hij zei: ‘Ik wens jullie vrede.’ 37 De leerlingen schrokken en werden 
bang. Ze dachten dat ze een geest zagen. 
38 Maar Jezus vroeg: ‘Waarom zijn jullie bang? En waarom twijfelen jullie of ik 
het echt ben? 

- We zingen: Opwekking 350 “Vader, vol va vrees en schaamte” 
 

1. Vader vol van vrees en schaamte 
Buigen wij voor U 
Heel uw werk door ons vertreden 
Klaagt ons mensheid aan bij U 
 

2. Heer ontferm U over ons 
Die schuldig voor U staan 
U bent onze God en Redder 
Neem ons in uw liefde aan 
 

3. Vader in dit uur der waarheid 
Keren w'ons tot U 
O vergeef ons Heer herstel ons 
Maak ons hart en leven nieuw 
 

4. Vul ons met uw heil'ge Geest 
Geef vuur en kracht steeds weer 
Ieder zal uw macht aanschouwen 
Dat wij uw naam verhogen Heer…. 
dat wij uw naam verhogen Heer 
 

- We horen de wet: Hebr. 10: 32- 11:1 (NBV) 
 

32 Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een 
moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden: 33 enerzijds kreeg u 
publiekelijk smaad en beproevingen te verduren, anderzijds was u solidair met 
hen die hetzelfde moesten doormaken. 34 U hebt meegeleefd met de gevangenen 
onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde 
aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf. 
35 Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. 
36Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u 
beloofd is. 37 Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij 
blijft niet lang meer weg, 38 en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun 
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geloof,’ maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.’ 39 Wij echter 
behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die 
door hun geloof behouden blijven. 11: 1 Het geloof legt de grondslag voor alles 
waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 

 
- Lieneke van Eijkelenburg zingt: “Toch dichtbij”. 

Dit gebed bidden we stil met haar mee: 
https://www.youtube.com/watch?v=EM0NBwsHBD8 
 

- Kindernevendienst: Een blinde genezen…. 
 

- We luisteren naar Gods Woord: Hebr. 2: 8 - 10 (BGT) 
8 God laat Jezus heersen over alles en iedereen. Maar nu 
zien we dat nog niet. 9 Wel zien we wat er met Jezus 
gebeurd is. God heeft Hem voor een korte tijd minder 
belangrijk gemaakt dan de engelen. Jezus was toen 
mens, en Hij heeft moeten lijden en sterven. Maar juist 
daarom heeft God Hem alle eer gegeven in de hemel. 
 

Gods Zoon heeft Zijn leven gegeven voor alle mensen. 
Zo laat God zien hoe goed Hij voor ons is. 10 Omdat 
Jezus Zijn lijden tot het einde toe heeft volgehouden, 
heeft God Hem alle eer gegeven in de hemel. Zo is Jezus 
de Redder van veel mensen geworden. Zo moest het 
gebeuren. Zo wilde God, die alles gemaakt heeft, de 
mensen redden. 

- We zingen: Opwekking 13  “Jezus, Hij is Koning” 
 

 Jezus, Hij is Koning, 
Jezus, Hij is Koning. 
Koning van het gans heelal. 
Ja, diep in mijn hart 
leeft dit geloof: 
Jezus, Hij is Koning! 

 
Jezus heeft ons vrijgekocht, 
Jezus heeft ons vrijgekocht. 
vrijgekocht door 't dierbaar bloed. 
Ja, diep in mijn hart 
leeft dit geloof: 
Jezus heeft ons vrijgekocht. 

 
Jezus, Hij zal komen, Jezus, Hij zal komen. 
komen zal Hij met gejuich. 
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:  
Jezus, Hij zal komen. 

- Uitleg en verkondiging “niet schrikken….. ” 
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- We zingen: Opwekking 123 “Groot is Uw trouw o Heer” 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, 
Dat bewijst Gij ook nu. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
Blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Aan mij betoond. 
 

- We danken en bidden….    Stil gebed en Onze Vader. 

- Collecten en beamerdia’s  
Johan Heddema en Piet Nieuwhof geven toelichting. 

- Slotlied: Slotlied Opwekking 174 
https://www.youtube.com/watch?v=z8CBWRjwEpI 

 
Wij gaan weer even uit elkaar, 
we deelden hier het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld. 
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Wij zoeken ook elkaar weer op, 
dan heeft elk zijn verhaal: 
“Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal”. 

- Zegen. 
aansluitend:  zingen we “Wij gaan voor even uit elkaar” 
 

Wij gaan voor even uit elkaar, 
En deelden hier het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 

 

Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 

 

Weij zoeken ook elkaar weer op, 
dan heeft elk zijn verhaal: 
“Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal”. 

 

- Afgesloten met gezongen 3x “amen”. 


