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Orde van dienst zondag 19 mei 2024 
 aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen  

Voorganger: ds. Sita Hofstra 
           Muzikale begeleiding: 

Moniek Timmer en Niek Schuringa 
     

- Welkom en mededelingen 

- Eerste lied: Psalm 68: 1 “God richt zich op, de vijand vlucht” 
 

1. God richt zich op, de vijand vlucht; 
zijn haters voor zijn aangezicht, 
als rook zijn zij verdreven. 
Zij zijn als was in deze vlam, 
zijn woede heeft hen waar Hij kwam, 
ten dode opgeschreven. 
Maar de getrouwen zijn verblijd, 
zij staan voor Hem in vrolijkheid, 
zij zijn verrukt van vreugde. 
Zing God en speel zijn naam ten prijs, 
zing Hem op een verhoogde wijs 
om wat uw hart verheugde. 

- Stil gebed 

- Bemoediging 
V: Helpen doet de Heer onze God 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft over grenzen heen 
G: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 

- Groet 
V: De Heer zij met u 
G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

- Zingen: Psalm 68: 7 “God zij geprezen met ontzag” 
 

7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
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de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

- Gebed om ontferming, elke bede besloten met gezongen “Heer ontferm U” 

 

 

 

- Glorialied: Lied 672: 1 en 3 “Kom laat ons deze dag met heilig vuur 
bezingen” 

 

1. Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

 

3. In ’t lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

- Gesprek met de kinderen n.a.v. liturgische schikking 

- Zingen: lied 683 “ ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest” 

 
1. ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 

wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 

 

2. Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 

3. Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
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4. De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 

- Gebed bij de opening van de Schrift 
 

- Uit Wet en Profeten: Exodus 20, 1-2 (NBV 21) 
Toen sprak God deze woorden: 
‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 
slavernij, heeft bevrijd.’ 

- Zingen: Lied 310: 1(a), 2(v), 3(a), 4(m) en 5 (a) 
 

1. Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 

2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 
 

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 
 

4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 
 

5. Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 

- Kinderen gaan naar de kinderdienst 
 
- Gebed om Gods Geest 

 
- Lezing: Johannes 14: 15-21 (NBV21) 

 
Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie 
een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de 
waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem 
niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie 
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niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal 
Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen 
leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik 
in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij 
liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem 
bekendmaken.’ 
 

- Zingen: Lied 670: 1, 2, 3 en 4 “Kom, Schepper God, o Heilge Geest” 
 

1. Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 

2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 
 

3. Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 
 

4. Gij zijt door gaven zevenvoud 
de vinger van Gods rechterhand, 
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt 
zodat het klinkt in ieder land. 
 

- Lezing: Galaten 5: 22-26 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets 
tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle 
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, laten 
we de Geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars 
zetten of een kwaad hart toedragen. 
 

- Zingen: Lied 841: 1, 2 en 4 “Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de 
Geest” 

 

1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 
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2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 

4.  Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 
 

- Preek 
 

- Zingen: Lied 700 “Als de wind die waait met vlagen” 
 

1. Als de wind die waait met vlagen, 
zo verrassend waait de Geest, 
soms een storm, met donderslagen, 
soms een stem: Wees niet bevreesd! 
Soms een vlam, een vonk van boven, 
soms een haard die laait van vuur, 
soms een lamp die uit kan doven, 
soms een glans van korte duur. 

 
2. Soms een wolk die gul wil geven 

schaduw op geblakerd land, 
soms een zon die, hoogverheven, 
zindert op het mulle zand; 
bron van lachend, levend water, 
bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil – maar even later 
opgedroogd en weer woestijn. 
 

3. Als een woord dat weg wil wijzen, 
richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, 
sóms, soms éven – soms ook niet. 
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 
alles tevergeefs geweest 
totdat weer in lichterlaaie 
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 
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- Gebeden 

- Collecte 

- Slotlied: Lied 687 “Wij leven van de wind” 
 

1. Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 

2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 

3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 

- Zegen 


