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      Orde van dienst op  zondag 18 februari 2024 
          aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen 

1e zondag Veertigdagentijd voor Pasen 
Voorganger: ds. Sita Hofstra 

Organiste: Irma Wildeboer  
 

 
- Welkom en mededelingen 

 
- Eerste lied: Lied 91A: 1 en 2 “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 

 

1.  Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 

2.  Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging: 
 

V: Helpen doet de Heer onze God 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft over grenzen heen 
G: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 

 

- Vervolg aanvangslied: Lied 91A: 3 “Geen duister zal je overvallen” 
 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 



2  
  

- Groet: 
V: De Heer zij met u 
G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

- Kyriëgebed, elke bede wordt afgesloten met gezongen: 
 

 
 
 
 
 
 

- Zingen: Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben”  (4x zingen) 
 

1. Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 

- Toelichting op de bloemschikking 
 

met de kinderen: 
- Introductie Veertigdagenproject “Petrus” + 1e luik van het zevenluik 

 
- Zingen: Projectlied (via de beamer) 

 
kinderen gaan naar de kinderdienst 
 

- Gebed om de Geest 
 

- Lezing: Matteüs 16: 13-23 (NBV21) 
 

Wie is Jezus? 
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 
‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen 
zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de 
andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de 
messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei 
Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door 
mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En 
ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten 
van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van 
het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal 
ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel 
ontbonden zijn.’ Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te 
zeggen dat hij de messias was. 
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar 
Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, 
de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op 
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de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en 
begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet 
gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter 
mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat 
God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
 

 

- Zingen: Lied 538: 1, 3 en 4 “Een mens te zijn op aarde” 
 

1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 

3. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 

4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 

- Preek 
 

- Zingen (staande): “Ik geloof in God de Vader” (melodie: lied 793) 
 

1.  Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, 
die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht, 
die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft, 
en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft. 
 

2.  Ik geloof in Jezus Christus, ’s Vaders ééngeboren Zoon, 
mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon; 
die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging 
en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving. 
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3.  Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft 
en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft. 
Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis. 
Ik geloof een eeuwig leven dat in God geborgen is. 
 

- Moment van gedenken:  
 

Margriet Komdeur, * 30-11-1955, † 13-02-2024 
 

- Gebeden 
- Dankzegging 
- 'Onze Vader' 

 

- Toelichting op de collecte: 
 

- Omzien naar gevangenen 
- Toelichting op de vastencollecte: Bestemming Hospice Vredeborgh 

 

- Slotlied: Lied 221 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
 

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

- Zegen  
 


