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     Orde van dienst op  zondag 10 maart 2024 

          aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen 
4e zondag Veertigdagentijd voor Pasen 

deze zondag heet: “Laetare” (Latijn voor 
Verheugt U) – de kleur van deze zondag is 
dan ook niet paars, maar roze: het wit van 

Pasen schijnt er al doorheen. 
Voorganger: ds. Sita Hofstra 

Organist: Niek Schuringa  
 

 
In deze dienst vieren we de doop van: 

 

Lucas Jonathan Vonk 
Thijs Ruurd Renkema 
Tieme Jan Witteveen 

 
- Welkom en mededelingen 

 
VOORBEREIDING 

 
- Eerste lied: Psalm 122: 1 en 3 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” 

 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

 
3. Bid heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jerzualem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in  
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o Stad van God, met vrede groeten. 

 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en groet 



2  
  

- Toelichting bij het liturgisch bloemstuk 
 

- Gebed om ontferming 
 

- Lied: “Kom tot de Vader” Opwekking 599  
 

Nog voordat je bestond 
Kende Hij je naam 
Hij zag je elk moment 
En telde elke traan 
Omdat Hij van je hield 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt 

 
En wat je nu ook doet 
Z'n liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ook deed 
Verander daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
En nu is alles klaar wanner jij komt 

 
Kom tot de Vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 
En wat je nu ook doet 
Z'n liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij z'n eigen zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 

 
Kom tot de vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
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Kom tot de Vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 
BEDIENING VAN DE DOOP 

 
- Korte uitleg over de doop 

 
- Gedicht, gelezen door de grootvader van Lucas Jonathan Vonk: 

 
Wij wensen je twee stevige voeten om door het leven te gaan. 
Wij wensen je twee sterke handen om anderen te helpen. 
Wij wensen je een mond om te spreken, te lachen en te zingen. 
Wij wensen je twee heldere ogen om te zien wat goed is en wat kwaad. 
 

Wij bidden je gevoel toe, 
gevoel - om je medemens met liefde tegemoet te gaan, 
gevoelens van vreugde en verbazing,  
en wij wensen dat gevoelens van boosheid en verdriet je zullen sterken. 
 

Wij bidden je verstand toe om deze wereld en jezelf te begrijpen, 
om mensen te helpen bij tegenspoed en pijn, 
om door te zetten als het moeilijk wordt maar ook  
om los te laten als het niet meer gaat. 
 

Wij wensen je een liefdevol hart toe,  
een hart dat mensen bemint. 
Ontvang bij je doop Gods zegen, 
geniet van het leven en word heel gelukkig, lief kind. 

 

- Presentatie van de dopelingen aan de gemeente 
 

- Doopvraag 
 

- Dooplied: “Verbonden met vader en moeder” (Geroepen om te zingen 79) 
 

1. Verbonden met vader en moeder 
    natuurlijk het meest met die twee 
    Maar ook met de andere mensen 
    vier jij hier dit feest met ons mee. 

 
Refrein: 
Je hebt al een naam 
maar je krijgt er één bij op dit feest 
Want jij wordt gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
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2. Je bent al een tijdje bij de mensen 
    Je naam is bij ons al vertrouwd 
    En dus is het tijd om te vieren 
    Dat God die je kent van je houdt. 

         Refrein 
 
3. Je bent een begrip aan het worden 
    Steeds meer mensen noemen je naam 
    Ook God begint jouw naam te roepen 
    En dus zijn wij hier nu tesaam. 
    Refrein 
 
4. Nu mag je gaan leven met mensen 
    Verbonden in liefde en trouw 
    Omdat zij vandaag bij dit dopen 
    Gods naam leggen naast die van jou. 

 

de diaken giet water in de doopvont, met hulp van Mirthe Renkema 
 

- Doopgebed 
 

- Doop 
 

- Overhandiging doopkaarsen 
 

- Aanvaarding: 
 

Vraag aan de ouders 
 

Vraag aan de gemeente (de gemeente gaat staan): 
V: Gemeente, belooft u Lucas, Thijs en Tieme naar uw vermogen te 
  helpen groeien in het geloof, en belooft u hen te helpen Christus na  

 te volgen? 
 

Allen: Ja, dat beloof ik. 
 

V: Gemeente, draag Lucas, Thijs en Tieme in uw gebeden. 
 

Allen: 
Welkom, kinderen van God, 
welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden. 

 
- Zingen: “Ik zal er zijn” (“Hoe wonderlijk mooi”, Opwekking 770) 

 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben bent U wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
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Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven zegt Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus laat mij niet gaan. 

 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 

O Naam aller namen aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen dicht bij U zijn. 

 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

WOORD 
- Gesprek met de kinderen  

 

- Zingen: Projectlied bij de Veertigdagentijd (muziek via de installatie) 
 

- Met vallen en opstaan (= projectlied, op de beamer via filmpje van 
kinderdienst) 
 

1. Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
 Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 
 hij weet dat hij Jezus volgen moet.  

 

2. Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
 U moet geen kruis, U moet een kroon!  
 Ik laat U niet alleen, ik zweer 
 dat ik voor U zal vechten Heer.  

 

3. Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 
 Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 
een open graf. Want Jezus heeft 
de dood verslagen en Hij leeft! 

 
Kinderen gaan naar de kinderdienst 
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- Lezing: Marcus 14: 32-41 (NBV21) 

 

Nachtwake en arrestatie 
Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en Hij zei tegen zijn leerlingen: 
‘Blijven jullie hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en 
Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen 
hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken.’ Hij liep nog een 
stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan 
Hem voorbij mocht gaan. Hij zei: ‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem 
deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.’ Hij 
liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, 
slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in 
beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Weer 
ging Hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen Hij weer 
terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en 
ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden. Toen Hij voor de derde maal 
terugkwam, zei Hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te 
rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt 
uitgeleverd aan de zondaars. 
 

 

- Lied: “Bleibet hier und wachet mit mir” (Taizé 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Preek 
ANTWOORD 

 

- Lied: Nieuwe Liedboek 870 “Heilige God, geprezen zij uw komst door 
alles heen” couplet 1, 3, 6, 7 en 8 

 

1. Heilige God, geprezen zij 
uw komst door alles heen, 
uw woord van alle eeuwigheid 
dat tussen ons verscheen. 

 
3. Een ander trad in onze plaats, 

een mens tot ons behoud, 
geprezen zij de liefde God, 
die ons zijn raad ontvouwt. 
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6. Want wie voor ons gestreden heeft 
alleen, man tegen man, 
als God én mens geleden heeft, 
wat niemand lijden kan, 

 
7. die leidt ons door de doodsjordaan 

en houdt ons bij de hand, 
die heeft voor ons de weg gebaand 
naar het beloofde land. 

 
8. Geprezen, God, uw wijs beleid, 

de omweg van uw woord, 
ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 
 

- Gebeden 
 

- Aandacht voor de collecte: 
 

- Zegen, beantwoord met: 
 

 

- Slotlied: “Vrede van God” (Opwekking 602) 
 

1. Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 

 
2. In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,  

In Jezus’ naam geef ik jou:  
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 

 
3. Heilige Geest, de heilige Geest, 

De heilige Geest zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

 

 


