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Orde van dienst zondag 4e Advent  

op 24 December 2023 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen 

Voorganger: Dhr. G. Poelman 
Organist: Niek Schuringa  

Thema “LET IT BE” 
 

- Welkom en mededelingen 
 
 
 
 
 
 
 

- Inleiding  
 

- Intochtslied: “Hoe zal ik U ontvangen” Lied 441 vers 1, 3 en 5 
 

1.  Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 

3.  Wat hebt U opgegeven 
om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven 
getekend was door pijn? 
Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind, 
maar toen bent U gekomen 
en wist ik mij bemind. 
 

5.  Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 
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- Stilte moment 
 

- Votum en Groet 
 

- Kindermoment. 
 

- Gedicht: 
De tijd is gekomen,  
Gods toekomst begint.  
Want hier wil God wonen,  
Hij komt als een kind 
 

- Projectlied: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- We zingen: OPW 527 “LICHT in de Nacht” 
 
1.   Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 

dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 
 
Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam (2x) 
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Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid (3x) 
 

- Gebed  
 

- Popkoor de mannen sectie aangevuld met de Oekraïne mannen 
 

- ‘Fix it’ van Gold Play. 
- ‘Als de Liefde maar blijft winnen’. Daniël Lohues. 

 

- Inleiding Lucas 1 1 t/m 25 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Liedboek 464 vers 1, 2 en 4 “Een Engel spreekt een priester aan” 
 

1. Een engel spreekt een priester aan. 
Wil hij het goede nieuws verstaan? 
Omdat hij niet geloven kan 
wordt hij een sprakeloze man. 
 

2. Soms staat de hemel op een kier: 
een bode van de Heer komt hier, 
verrast ons met een blij bericht, 
en zet de aarde in het licht! 

 
4. De hemel spreekt, Maria hoort, 

zij geeft zich over aan dat woord. 
Daarom zal zij de moeder zijn 
van Gods geheim, een kindje klein! 
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- Inleiding Lucas 1 vers 26 t/m 38 De Engel op bezoekt bij Maria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zingen: lied 157a Mijn ziel maakt groot de Heer. 
 

1. Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 
 

2. Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 

3. Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
 

4. Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 

- Overdenking: “LET it Be” 
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- Aansluitend zingen de mannen “LET IT BE” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gebed 
 
 

- Slotzang Lied: 885 “Groot is uw trouw, o Heer.” Beide verzen. 
 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

- Bedanken en wat meer……… 
 

- Zegen 
 

- Aansluitend zingen we “Vervuld van uw zegen” Lied 425 
 

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 


