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Orde van dienst

op 8 oktober 2023 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen

Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Organist: Freek Reitsema

M.m.v. het Christelijk Mannenkoor Leek
o.l.v. Moniek Timmer

- Woord van welkom

- Zingen, lied 150: 1,2, uit Liedboek, Loof God, loof Hem overal:

1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

- Bemoediging en groet

- Gebed

- Lofzang, lied 713: 1,2,4, uit Liedboek, Wij moeten Gode zingen

1. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.



2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

4. De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

- Lied 140: 1,2, uit de ELB, Kroon Hem met gouden kroon

1. Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheen
die 't heil voor u verwierf.

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all” overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond’re pracht.

- Mannenkoor:
* Groot is Uw naam
* Bede

- Moment met de kinderen
- Zingen, lied 452, 1 en 2, uit de ELB, Jezus is de Goede Herder

1. Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal



2. Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

- Lezing in de Bijbel, 1 Koningen 8: 27-30, 51-57, NBV21

- Mannenkoor:
* Houd mij vast
* Nobody knows

- Preek

Gaat God werkelijk
op aarde wonen?

- Lied 942: 1,3, uit Liedboek, Ik sta voor U in leegte en gemis

1. Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis -
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

- Mannenkoor:
* Draag mij door de nacht
* It's me, oh Lord

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
- “Collecte”

- Zingen, lied 413: 1,2,4, uit ELB, Lichtstad met uw paarlen poorten

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
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- Zegen

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Refrein:

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Refrein:



