
orde van dienst  
 

zondag 27 augustus ‘23 
 

PGLO = 
 

DIENST der VOORBEREIDING 
 
Orgelspel / binnenkomst / afkondigingen   
 
AANVANGSLIED (staande): LB 275 (“Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig …) 
 
Stilte  -  Groet, bemoediging en drempelgebed - in beurtspraak  
 

v.: De Heer zij met u 
G.: ZIJN GEEST OOK MET U 
v.:  Onze hulp is de Naam van de Heer, 
G.: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE 
v.: …  

Zo bidden wij: 
 Heer, spreek dan tot ons uw Woord 
G.: EN UW GEMEENTE HOORT!  
A.: AMEN       (de gemeente gaat zitten) 
 
Toelichting: ‘wat ter sprake komt’: “God, hoe stellen wij ons Haar/Hem voor?” 
 
ZINGEN:  uit “Van Harte” pag 12 (“God, uw Naam zo eindeloos ...)  
(t. AC Bronswijk; m.: LB 314 – graag vlot te zingen) 
 

God, uw naam zo eindeloos, tastbaar slechts in hoogste dromen, 
uitgeschreven mateloos,  om uw schepping te bewonen. 
U bent het begin en einde;  stille stem van al het zijnde. 

 
Niet in stemmen zwaar als steen  wilt U ons bestaan omzomen. 

Nooit als storm door alles heen  is uw woord nabij gekomen. 
U bent het geheim van leven:  stille stem ons hart gegeven. 

 
God, uw stem, zo ver zo hoog,  wordt toch hier dichtbij vernomen, 
waar mij hart de diepte woog,  aan zijn grenzen dreigt te komen. 

U gaat elke vraag te boven:  stille stem van mijn geloven. 
 
Kyriëgebed om de nood in de wereld    
 
GLORIA-lied ZINGEN:  LB 981. 3, 4 en 5 (‘Gij voedt de vogels in de bomen ..) 
 
 
DIENST van het WOORD 
 
Schriftlezing: teksten uit Job 38.1- 4, 16-19, 28-31, | 39-4139.1-3, 40.1-7, 18vv, 25vv,  42.1-6 
 
 



ZINGEN: uit “Psalmen anders” compilatie van Psalm 104c” en 145c’ + 145.3a 
   (t.: R Bosch en A Plantinga; mel.: Psalm 93) 
 

Stralend mooi is de mantel der natuur.  Hij hangt in banen van het kleurrijk licht. 
Daarin verscholen ligt Gods aangezicht,  de levensbron van alle creatuur. 

 
Gods wind, Zijn geest, Zijn adem stuwt wat leeft  en geeft aan al wat is een eigen kracht. 

De avond valt, voorzichtig loopt een ree  de open akker op - het bos zucht zacht. 
 

Een storm steekt op en krakend valt het hout;  het onweert, stromen water delen zich. 
Totdat de zon doorbreekt: een vlek van goud  verlicht de aarde - als Zijn aangezicht. 

 
Gij die doet groeien al het golvend graan,  open mijn ogen en kleur mijn bestaan. 

Gij die ons mens maakt, U roepen wij aan:  voed ons verlangen om Uw weg te gaan. 
 

Barmhartig en genadig is de Heer,  lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont Zijn gunst aan alles wat Hij schiep,  al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 

 
Prediking   / Instrumenteel intermezzo   
 
ZINGEN:   uit “Van Harte” p 60 (“Wij leven van verwondering ) (t.: Bronswijk: mel.: LB 825) 
 

Wij leven van verwondering  en uit een diep vermoeden 
dat in en om ons leven heen,  een hand ons wil behoeden, 

dat er een hart is die ons draagt,  dat er een stem is die ons vraagt 
dat God ons leidt ten goede. 

 
Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden, 

dat ondanks voor- en tegenspraak,  hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hand is die ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt, 

dat God deelt in ons heden. 
 

Wij leven het mysterie uit,  de waarheid, ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit,  in ons een heel diep weten; 

weet dat een hand ons leven draagt,  dat er een stem is die ons vraagt, 
die ons een God wil heten. 

 
 
MOMENT van GEDENKEN 
 
info volgt nog 
 
DIENST van het ANTWOORD 
 
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed, gezamenlijk OnzeVader) 
 
“COLLECTE” 
 
ZINGEN:  LB 978 ( “Aan U behoort, o Heer der heren, …) 
 
Op-weg-zending en zegen 


