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Orde van dienst zondag  

op 13 augustus 2023 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Niek Schuringa  

 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
- Welkom en mededelingen 

 

- Allen gaan staan 
 

- Eerste lied: Psalm 70: 1 en 2 “Haast u om mij te redden, God!” 
 

1.  Haast u om mij te redden, God! 
O Heer, doe uw verlossing dagen. 
Maak hen beschaamd die mij belagen. 
Drijf met de spotters zelf de spot. 
Verlos, o Heer, mij uit de handen 
van wie mij naar het leven staan. 
Doe Gij het lachen hun vergaan, 
dan vluchten zij voor eigen schande. 
 

2.  Laat die U zoeken in hun nood 
verheugd een vrolijk lied beginnen. 
Laat allen die uw heil beminnen 
voortdurend zingen: God is groot! 
Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 
Haast u tot mij, bevrijd mij, Heer! 
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 
maar spoed u om mijn lot te wenden. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en openingsgebed 
 

Bemoediging 
 V:  Helpen doet de Heer onze God 
 G:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 V:  die trouw blijft over grenzen heen 
 G:  Die niet loslaat wat hij begonnen is. 
 
Groet 
 V:  De Heer zij met u 
 G:  Ook met u zij de Heer. 
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- Klein Gloria: Lied 195 
 
1. Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 

- Allen gaan zitten 
 

- Kyriëgebed, elke bede wordt besloten met het zingen van: 
 

elke bede wordt afgesloten met gezongen Kyrië uit lied 301k 
voorganger zingt I 
allen zingen II 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Loflied: Lied 305 “Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!”  
 

1.  Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

 

2.  Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 

3.  Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
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DIENST VAN DE SCHRIFT 
 

- Waar het over gaat, vandaag 
 

- Zingen: Lied 322 “Die chaos schiep tot mensenland” 
 

1.  Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband, 
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 

 

2.  Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 

 

3.  Zijn onvergank'lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent – 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft 

 
- Lezing: Openbaring 6: 1-17 (NBV21) 

 

De eerste zes zegels 
61Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van 
de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2 
Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een 
zegekrans en trok op als een overwinnaar, op weg naar nieuwe overwinningen. 
3Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: 
‘Kom!’ 4Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om 
de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg 
een groot zwaard. 5Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde 
wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een 
weegschaal in zijn hand hield. 6Ik hoorde iets als een stem te midden van de vier 
wezens zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en een dagloon voor drie 
porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ 7Toen het vierde zegel werd 
verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ 8Toen zag ik een vaalgeel 
paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen 
toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, 
door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. 
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9Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de 
zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken 
en vanwege hun getuigenis. 10Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, 
wanneer zult U de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op 
hen wreken?’ 11Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog 
een korte tijd geduld te hebben, totdat het aantal dienaren compleet zou zijn: zij 
en hun broeders en zusters die net als zij gedood zouden worden. 
12Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving 
kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13 
De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de 
boom worden gerukt. 14De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. 
Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 15Koningen, machthebbers, 
legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen 
trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16Ze 
riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog 
van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17Want nu is de grote 
dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ 
 
- Zingen: lied 747: 1, 2, 3 en 4 “Eens komt de grote zomer” 

  

1. Eens komt de grote zomer 
waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 
 

2. Geen woord kan het bereiken, 
het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken 
dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren 
zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren 
wat Hij met ons vermag. 
 

3. Dan zien wij met verblijden 
Hem die ons hart beleed, 
de Heer die door zijn lijden 
de hemel opendeed 
en alle patriarchen 
met de profeten saam, 
apostelen, martelaren, 
verlosten in zijn naam. 
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4. Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van ’t woeden van de boze, 
van ’t vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van ’t lijden aan de tijd. 
 

- Lezing: Openbaring 22: 1 t/m 5 (NBV21) 
 
221Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als 
kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam 2en stroomde dwars 
door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf 
vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten 
de volken genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon 
van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem 
vereren 4en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.  
5Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon 
hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als 
koningen heersen tot in eeuwigheid. 
 

- Zingen: lied 755: 1 en 2 “Toch overwint eens de genade” 
 

1. Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in ’s Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 

2. O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aarde en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 

 

- Uitleg en verkondiging 
 

- Evt. orgelspel 
 

- Zingen: lied 769: 1, 2, 5 en 6 “Eens als de bazuinen klinken” 
 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
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2. Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 

5. Mensen, kom uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 
 

6. Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 

- Collecte 
 

- Gebeden 
  Dankgebed 
  Voorbeden – na iedere intentie: 
 

 V: Zo bidden we samen: 
 

  G: zingen lied 367e “Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons” 
 

Stil gebed 
  gezamenlijk Onze Vader 

 

- Slotlied: Lied 919: 1, 2 en 4 “Gij die alle sterren houdt” 
 
1. Gij die alle sterren houdt 

in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 

2. Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 



7  
  

4. Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
 

- Zegen beantwoord met gezongen Amen 
 
 


